
Internationale gedichten in negen talen.  

 

Het thema liefde in de poezie is even oud als veelvoorkomend. Toch weet Hanneke 

Eggels in haar gedichten de liefde in een geheel ander perspectief te plaatsen. Ze verrast 

de lezer, geeft nieuwe dimensies aan het begrip en plaatst het in een internationaal 

kader. Inhoudelijk, maar ook in taal. Veel van haar gedichten zijn vertaald in het Duits, 

Engels, Frans. Italiaans, Russisch, Perzisch, Spaans en Portugees. In deze bundel is een 

selectie uit deze vertalingen opgenomen. 


